
Mijn dag was mooi. 
De nacht was welkom.

Alice Aertgeerts
weduwe van Marcel Verstraeten ( †2006)

Geboren in Baal op 13 februari 1929
en omringd met al onze liefde van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis 
in Bonheiden op 2 april 2024. 

Alice leeft verder in het hart en de herinnering van

haar dochters en schoonzonen Jef en Rita Celen  - Verstraeten
Dirk en Linda(†) De Smet  - Verstraeten

haar kleinzoon  Pieter De Smet

haar liefdevolle, bezorgde naasten Lea, Juliette en Firmin, Gerda en Jan, 
Annie en Leon, Louis en Greet, Stanne

haar neven, nichten, schoonzus en hun familie
haar petekind Erik Van de Putte
al de lieve mensen die tijd en aandacht vrijgemaakt hebben voor haar.

De afscheidsviering heeft plaats in beperkte kring. 

Een oprechte dankjewel voor de bijzonder goede zorgen 
van haar huisartsen Bart Switters en Sarah Vansevenant. 
Geen bloemen of kransen
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