Jouw leven was als een boek.
Je sloeg vandaag een bladzijde om, zo zacht, zo plots
al wilden we zo graag nog verder lezen

de heer
René Van den Borre

weduwnaar van Martha "Martje’ Pabbruwee

Hij werd geboren te Denderleeuw op 29 augustus 1925
en is overleden te Anderlecht op 23 maart 2024.

Dit melden u bedroefd:

Ronald en Jens,
Liliane en Andy,
Willy en Myleéne, zijn kinderen;

Denise,
Kevin,
Jessie, zijn kleinkinderen;

Kelsy,
Nerea,
Celia, zijn achterkleinkinderen;

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
René op VRIIDAG 5 APRIL 2024 om 13.00 uur in de aula
van het Uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 te Tremelo,
ingang Zuid, parking via Boterstraat.

Samenkomst in de aula vanaf 12.45 uur.

Daarna leggen we hem te ruste bij zijn echtgenote
op de begraafplaats van Tremelo-Ninde (Leuvensebaan).
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