Geef de kinderen een wereld

Waar het goed is om te blijven
Waar ze kunnen samen wonen
Rond de bomen die er staan

Geef de kinderen een wereld

Die ons allen zal bevrijden

En die ons ook doet geloven

Laat die droom nu nooit meer gaan

Met droefheid melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Anna Van Dyck

echtgenote van Louis Maes'

Geboren te Houtvenne op 9 september 1934
en overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg op 1 maart 2024,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Zijis Moeke van
Jan en Greet Baert - Maes,
Els Maes en lan Dunn,

Oma Moeke van
Jan en Eva Van Praet - Baert,
Emma Baert en Geert Lambrechts,
Anna Van Dessel,

Delen mee in dit verdriet: haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Dyck, Maes, Gysbrechts en Puttemans.

Met dank aan allen die haar verzorgd en omringd hebben.

De uitvaartliturgie rondom de urne waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de parochiekerk Sint-Pieter te Rotselaar op VRIJDAG 8 MAART 2024 om 12.00 uur,
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats te Rotselaar.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.30 uur.

U kan de urne van Anna een groet brengen in het funerarium Eraly,
Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar op donderdag 7 maart 2024 van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres:
Familie Maes - Van Dyck
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar.



